
 

December 2023 
 

Beste KWB’er, 
 
 
Kerstmis komt dichterbij, de advent is al enkele weken oud. 
Graag willen we jullie dan ook via deze Kwiebel  
een “Zalig Kerstmis” wensen. 
 
 
Kerstmis is nog altijd een feest van licht.  
Winkelstraten, pleinen, winterlanden fonkelen.  
Woningen worden kersthuizen, kerststraten worden toeristisch.  
Mensen komen ernaar toe. om te bewonderen en om te genieten.  
Al dat licht brengt ook een beetje licht. 
 
Kerstmis is nog altijd een feest van licht. Omdat er Iemand licht bracht. Licht in het 
hart van de wereld: er is een eeuwig licht, ieder mens is voor dat licht geboren, dat 
licht is met jou onderweg, dat licht wil in jou zijn, dat licht mag jij uitdragen. 
 
Kerstmis is nog altijd een feest van licht.  
Mag het kerstlicht ons verbinden met anderen?   
Mag het ons verbinden met ons hart?  
Mag het ons meer verbinden met Zijn licht  
dat ook voor ons in de wereld is gekomen? 
 

 
 

 
Voor hen die graag wandelen, lees even verder. 



WINTERWANDELING 

 

ZONDAG 14 JANUARI 2024 

 

 
 

in Elen. 

 
We vertrekken al carpoolend aan de kerk van Boxbergheide 

om 13u. 
 

In Elen willen we starten rond 13u30. 
 

Een wandeling van ongeveer 7,5km. 
 
 

 


